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“Leid de jongeman bij het begin van zijn weg; ook als hij oud is, zal
hij daarvan niet afwijken." 

Spreuken 22:6 
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Shemouel houdt ervan wanneer zijn papa hem een
verhaaltje voorleest voor het slapengaan. Ook
vanavond vraagt Shemouel aan papa om hem een
verhaaltje te vertellen.





Papa, zou je me alsjeblieft een verhaaltje willen
vertellen?
Natuurlijk, mijn schatje, bevestigt papa.
Geweldig! Dank je, papa!

Ik ga je het verhaal vertellen van de goede herder
en zijn verloren schaapje.





Er was eens een herder die een kudde schapen
had. Hij bracht ze naar weiden waar ze veilig
konden grazen en drinken.
De herder zorgde goed voor zijn schapen.







Op een dag, terwijl ze in de velden waren,
dwaalde een schaapje, afgeleid, weg van de
anderen.
Het schaap begon alleen rond te dwalen. Plots
merkte het dat het ver weg van de andere
schapen was en verdwaald was geraakt.



De herder merkte dat er een schaapje
ontbrak. Hij wist dat het verdwaald was en
hulp nodig had. Zonder aarzelen ging hij op
zoek en liet de rest van de kudde achter.



Oh nee!!
Ik ben verdwaald,
ik ben verdwaald!!





Na een tijdje vond de herder het schaapje terug,
vastgeraakt tussen de rotsen. Het was bang en voelde
zich alleen. Maar zodra het de herder zag, voelde het
zich veilig.

Voorzichtig nam de herder het verloren schaapje in
zijn armen en bracht het terug naar de rest van de
kudde.



De herder was ontzettend blij dat hij zijn verloren
schaapje had teruggevonden. Alle andere schapen
verheugden zich over haar terugkeer



Hoera, hoera, hoera!!!
Je bent terug!



De herder zei tegen haar:

"Mijn lief schaapje, ik ben zo gelukkig dat je weer
bij ons bent."





Zie je, Shemouel, in dit verhaal is de Herder
een illustratie van Yehoshua, en de schapen, dat
zijn wij, zijn kinderen.

Yehoshua houdt diep van ons en is altijd daar
om ons te helpen. Wanneer we afdwalen, is hij
er om ons terug te brengen op het juiste pad.
Hij zorgt voor ons en leidt ons.





Dank je wel, papa, voor

dit mooie verhaal!

Ik wil altijd bij Yehoshua

blijven.

Ja, Shemouel, zodat jeniet verdwaalt, zoals hetkleine schaapje



Dus, voordat ze gingen slapen, bedankten ze
Yehoshua omdat hij hun goede herder is!



"YHWH is mijn Herder: het ontbreekt mij
aan niets."

Tehilim (Psalm) 23:1



Heb je het verhaal onthouden?

1.Waarom raakte het schaapje verdwaald?
2.Hoe vond de herder het schaapje?
3.Waarom ging de herder het schaapje zoeken?
4.Hoe voelde het schaapje zich toen het de herder zag?
5.Wat kunnen we van dit verhaal leren?

Ik ben de Goede Herder. Ik kende mijnen en de mijnen kennenMij."
Yohannes 10:14



WOORDENLIJST

1.Leiden : Iemand de weg wijzen of begeleiden naar een
bepaalde plaats of doel

2.Herder: Iemand die voor de schapen zorgt.
3.Kudde: Een groep schapen.
4.Weiden: Grote groene gebieden waar schapen gras eten.
5.Verdwaald: Wanneer je niet meer weet waar je bent.
6.Rotsen: Grote stukken steen.
7.Veiligheid: Veilig zijn, zonder gevaar.
8.Dolen: Verdwaald raken, je weg niet meer kunnen vinden.
9.Dwalen: Rondlopen zonder te weten waar je naartoe gaat.

10.Terugkeer: Terugkomen naar waar je eerder was.
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