Je kunt bevrijd worden van angst en
bezorgdheid, door vrede, veiligheid en de
zekerheid van het eeuwige leven te
vinden bij de Heer.

Hier zijn de woorden van de Bijbel voor
jou :

“Broeders, ik wil niet dat u onwetend
bent over hen die ontslapen zijn, opdat u
niet treurt zoals de anderen die geen
hoop hebben. (...) Want dit zeggen wij u
met een woord van de Heer, dat wij, de
levenden die overblijven tot de komst
van de Heer, de ontslapenen geenszins
zullen voorgaan. Want de Heer Zelf zal
met een geroep, met de stem van een
aartsengel en met de bazuin van Elohim
neerdalen uit de hemel, en de doden die
in de Mashiach zijn, zullen eerst
opstaan. Daarna zullen wij, de levenden
die overgebleven zijn, samen met hen
opgenomen worden in de wolken, de
Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen
wij altijd bij de Heer zijn. (...)” 1
Thessalonicenzen 4:13-18

Zij die aan dit glorieuze moment deel
zullen nemen, zijn de ware discipelen
van Yéhoshoua (Jezus). Een discipel
van Yéhoshoua is niet zomaar iemand
die naar de kerk gaat. Het is in de eerste
plaats iemand die zijn geloof en
vertrouwen in Yéhoshoua heeft gesteld,
en die leeft volgens Zijn Woord. Hij volgt
Hem als zijn Meester.

@

AAt ’OOI
¥

TR,

@y NIETOPS

En dit is het getuigenis: Elohim
heeft ons het eeuwige leven

gegeven, en dat leven is in Zijn

Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft
het leven; wie de Zoon van
Elohim niet heeft, heeft het

leven niet.

1 Johannes 5:11-12
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WAT IS DE OPNAME?

Die vraag kan vreemd klinken: Opgenomen
door wie? Wanneer? Waarom? En hoe?
Laat het me je uitleggen. "De Opname" is
een term die christenen gebruiken om het
moment te beschrijven waarop de Heer
Yéhoshoua (Jezus) terugkomt om de Zijnen
van de aarde te halen en hen met zich mee
te nemen in heerlijkheid.

Dit zijn de woorden van Yéhoshoua (Jezus)
aan zijn discipelen:

“Laat uw hart niet in beroering raken.
Geloof in Elohim en geloof ook in Mij. In het
huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als
dat niet zo was, zou |k het jullie gezegd
hebben. |k ga heen om een plaats voor
jullie gereed te maken. En als Ik
heengegaan ben en een plaats voor jullie
gereedgemaakt heb, kom |k terug en zal Ik
jullie tot Mij nemen, opdat ook jullie zullen
zijn waar |k ben.” Yohanan (Johannes)
14:1-4

De Heer beloofde Zijn discipelen dat er een
tijld zou komen waarin Hij zou terugkeren
om hen van de aarde te halen, zodat zij
voor altijd bij Hem zouden zijn. Zowel de
levenden als de gestorvenen in de Heer
zullen de eeuwigheid met Hem
doorbrengen.
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PROFETIEEN DIE ZICH VOOR ONZE
OGEN VOLTREKKEN

Meer dan 2000 jaar geleden sprak
Yéhoshoua al over de tekenen van het
einde:

“Pas op dat niemand jullie misleidt! Want
velen zullen komen onder Mijn Naam en
zeggen: ‘lk ben de Mashiach’, en zij zullen
velen misleiden. Jullie zullen horen van
oorlogen en geruchten van oorlogen. Wees
niet verontrust, want dit alles moet gebeuren
(...). Want volk zal opstaan tegen volk, en
koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen
hongersnoden zijn, plagen en aardbevingen
op diverse plaatsen. Maar dit alles is nog
maar het begin van de weeén. Dan zullen zij
jullie overleveren aan verdrukking en doden.
En jullie zullen door alle volken gehaat
worden omwille van Mijn Naam. Dan zullen
velen struikelen, elkaar verraden en elkaar
haten. En vele valse profeten zullen opstaan
en velen misleiden. En omdat de
wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde
van velen verkoelen. Maar wie volhardt tot
het einde, die zal gered worden.” Mattithyah
(Matthelis) 24

Ja, wat je net hebt gelezen zijn werkelijk de
woorden van de Heer Jezus (Yéhoshoua),
uitgesproken meer dan tweeduizend jaar
geleden. Daarom kunnen we bevestigen dat
de Bijbel waar is : hongersnoden, oorlogen,
haat in de wereld... gebeuren vandaag voor
onze ogen. En als al deze dingen in
vervulling gaan, dan zijn Zijn beloften ook

waar.

Dus mogen we met zekerheid zeggen: Hij
komt terug om mannen en vrouwen te halen
die hun geloof in Hem hebben gesteld.

EN JIJ, BEN JIJ ER KLAAR VOOR ?

Misschien lijkt dit allemaal voor jou
onwerkelijk of iets uit een sciencefictionfilm.
Toch verklaart de Bijbel dat wanneer de
Heer terugkomt, Hij Zijn ware discipelen zal
opnemen, en dat zij die achterblijven een
verschrikkelijke periode zullen meemaken,
die de Grote Verdrukking wordt genoemd.
Misschien denk je: “Wat kan er erger zijn
dan wat we vandaag meemaken?” Maar de
Bijbel zegt dat er nog duisterdere tijden
zullen komen nadat de ware discipelen zijn
opgenomen. Het =zal een tijd zijn van
oordelen, chaos en pijn veel intenser dan
wat de wereld vandaag kent.

“Een benauwdheid zoals er nooit is
geweest...”

De opname is dus het moment waarop de
discipelen van Jezus worden meegenomen
naar de hemel zowel de levenden als de
gestorvenen, allen die in Hem geloofden,
zullen met Hem in heerlijkheid zijn.

Als je bang bent voor de toekomst, als je het
vertrouwen in de mensheid verloren bent,
als rampen en wat er nog komen gaat je
angst aanjagen, weet dan dat ware
veiligheid alleen in Yéhoshoua (Jezus) te
vinden is. Met Hem is je toekomst verzekerd.
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