BEN JIJ DEEL VAN DE WARE
KERK?

“

. zoals de Mashiach de Gemeente heeft
liefgehad en Zichzelf voor haar heeft
overgegeven, om haar te heiligen, door haar
te reinigen met het waterbad van het Woord,
opdat Hij de Gemeente voor Zich zou stellen
als een glorieuze Gemeente, zonder viek of
rimpel of iets dergelijks, maar heilig en
smetteloos.” Efeziérs 5:25-27

De ware Kerk bereidt zich voor op de opname.
Zij heeft een goddelijke roeping ontvangen:
zoek eerst het Koninkrijk van Elohim en Zijn
gerechtigheid.

Jij kunt ook deel uitmaken van deze Kerk.

De ware Kerk is daar waar Yéhoshoua (Jezus)
door Zijn Heilige Geest in jouw hart woont.
Het is dus tijd om te kiezen : Zal jij deel
uitmaken van de Kerk van Yéhoshoua (Jezus),
of van de kerk van deze wereld?

@y, NIET OP STRAAT GOOIEN

Zie, |k sta aan de deur en lk
klop. Als iemand Mijn stem
hoort en de deur opent, zal lk
bij hem binnenkomen en de
maaltijd met hem gebruiken, en
hij met Mij. Wie overwint, zal lk
het recht geven met Mij te
zitten op Mijn troon, zoals ook
lk overwonnen heb en met Mijn
Vader op Zijn troon ben gaan
zitten.

Apokalupsis (Openbaring)
3:20-21
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WAT IS DE KERK ?

Laten we beginnen met te definiéren wat de
Kerk is. Yéhoshoua (Jezus) zei tegen Petrus:

“En Ik zeg u ook: U bent Petros, en op deze
rots zal Ik Mijn Kerk bouwen, en de poorten
van de Hades zullen haar niet overweldigen.”
Mattithyah (Matthelis) 16:18

De Bijbelse Kerk is dus geen gebouw dat
door mensen is gebouwd of door een pastor
wordt geleid.

De Kerk volgens de Bijbel is een geestelijk
bouwwerk dat Yéhoshoua (Jezus) zelf bouwt.

Het Griekse woord "Ekklesia" betekent: een
vergadering van mensen die uit het
wereldsysteem zijn geroepen om apart gezet
te worden.

De Kerk van Yéhoshoua bestaat dus uit
mannen en vrouwen die de zonde hebben
verlaten om de Heer te volgen.

Hij zei niet: “Ik zal mijn kerken bouwen”,
alsof Hij er meerdere zou oprichten.

Hij zei duidelijk: “Mijn Kerk”, want er is maar
één ware Kerk, die Hem toebehoort
bestaande uit gelovigen die geheiligd,
gereinigd en onderworpen zijn aan de
Meester.

Deze Kerk is niet altijd zichtbaar voor
mensen, want alleen de Heer weet wie
werkelijk van Hem zijn.

“Weet u niet dat u een tempel van Elohim
bent en dat de Geest van Elohim in u
woont?” 1 Korintiérs 3:16
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De tempel, de Kerk, dat zijn dus de mensen,
niet de gebouwen. Natuurlijk kunnen mensen
samenkomen in een gebouw,maar het gebouw
is niet wat de Kerk vormt.

IS DE KERK ZIEK ?

De kerk van Yéhoshoua (Jezus) kan niet ziek
zijn, want het is de Heer zelf die haar leven
geeft. Maar de zichtbare kerken, gebouwd door
mensen, zijn wel ziek.

"Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert
Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij.
Tevergeefs vereren zij Mij, omdat zij leringen
onderwijzen die geboden van mensen zijn."
Mattithyah (Matthelis) 15:8-9

Als we zien wat er vandaag in veel kerken
gebeurt, vragen we ons af hoe men zich op de
Bijbel kan beroepen terwijl men er in de
praktijk zo ver van afwijkt.

De zichtbare kerk lijkt vaak op een
onderneming: het project van één man met zijn
team, waarvan de missie lijkt te zijn de
zwakken uit te buiten.

In een lijdende wereld zoeken mensen naar
antwoorden.

Maar wat veel kerken aanbieden, is niet de
therapie van de Heer: het zijn menselijke
strategieén, religieuze marketing, shows die
mensen aantrekken niet tot de Heer, maar tot
mensgerichte bedieningen.

In plaats van de volken tot discipelen te
maken, is de zichtbare kerk zelf een discipel
van de wereld geworden.

Ze imiteert de wereld in plaats van het Woord

te leven:
2

nachtclubs, wereldse muziek, competitie,
persoonlijke roem... alles wordt geaccepteerd.

De plaats waar christenen zich zouden moeten
verzamelen, zou een toevluchtsoord moeten
zijn: een plaats van gebed, waarheid en
genezing. Maar helaas is het voor velen een
rovershol geworden, een plek van vermaak.

Vandaag bestaan er twee realiteiten naast
elkaar: Een “kerk” die een kopie van de wereld
is geworden, op zoek naar populariteit, geld en
uiterlijk vertoon; en de kerkvan de Heer, zuiver
en afgezonderd.

WAAR IS DE WARE KERK ?

De vraag die velen zich stellen, is deze: “Waar
is de ware Kerk?” Op deze vraag zoeken velen
naar een plaats of een gebouw.

Maar de Heer is niet gekomen om muren te
bouwen, Hij is gekomen om levens te bouwen.
Het is dus niet een plaats die de ware Kerk
definieert, maar de levenswandel van degenen
die haar vormen.

"Toch blijft het vaste fundament van Elohim
staan, met dit zegel: De Heer kent wie van
Hem zijn, en: Laat ieder die de Naam van de
Heer aanroept, zich ver houden van
ongerechtigheid." 2 Timotheos 2:19

Velen zijn ontmoedigd geraakt door het
misbruik binnen de valse kerk, maar die is niet
de Kerk van de Heer.

De ware Kerk, dat zijn die christenen die niet
streven naar wereldse roem, maar die enkel
verlangen de Meester te behagen. Zij staan in
de bres en pleiten voor de zielen.
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