
BEN JE
G E R E D

“Want Elohim heeft de wereld zo

liefgehad, dat Hij Zijn

eniggeboren Zoon gegeven heeft,

opdat ieder die in Hem gelooft,

niet verloren gaat, maar eeuwig

leven heeft. Want Elohim heeft

Zijn Zoon niet in de wereld

gezonden om de wereld te

veroordelen, maar opdat de

wereld door Hem behouden zou

worden.

 Wie in Hem gelooft, wordt niet

veroordeeld, maar wie niet

gelooft, is al veroordeeld, omdat

hij niet geloofd heeft in de Naam

van de eniggeboren Zoon van

Elohim.”

Yohanan (Johannes) 3:16-18

Je hoeft niets te betalen. Je hebt geen
mens, geen kerk en geen speciaal ritueel
nodig. Je moet gewoon geloven dat
Yéhoshoua (Jezus) voor jou is gestorven,
dat Hij jouw zonden op zich heeft
genomen, en dat Hij is opgestaan om jou
het leven te geven.

Jezus houdt intens veel van je, maar Hij
dwingt Zijn liefde niet op.

Hij wacht tot jij door geloof  naar Hem toe
komt.
In Jezus geloven vraagt nederigheid, want
deze redding is eenvoudig.
 
Te eenvoudig, zullen sommigen zeggen.
Toch heeft de Schepper ervoor gekozen
om de mensheid te redden door de
eenvoud en kracht van het kruis. 

Het is de ultieme uiting van Zijn liefde
voor jou.

Yéhoshoua (Jezus) zei: “Ik ben de Weg,
de Waarheid en het Leven.” 
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De Bijbel leert niet dat de mens van de aap
afstamt.
Als dat waar was, waarom zou de evolutie
dan plots gestopt zijn? Deze
evolutionistische gedachte is misleidend: er
is een Schepper.

In het begin leefde de mens in vrede met
zijn Schepper. Hij had eeuwig leven,
zonder zonde en zonder dood.
Maar in Genesis 3 heeft Adam
ongehoorzaam gehandeld, en de zonde
kwam in de wereld.
De mensheid werd een slaaf van de zonde.
Sindsdien wordt ieder mens geboren onder
de macht van de zonde, geërfd van Adam.

"Want allen hebben gezondigd en missen
de heerlijkheid van Elohim." Romeinen 3:23

"Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in
zonde heeft mijn moeder mij ontvangen."
Tehilim (Psalmen) 51:7

Wij allen hebben die zonde geërfd. Daarom
kan een kind van twee al liegen, ook al
heeft niemand hem dat geleerd.

Wij zijn allemaal geboren onder de macht
van de zonde. Je wilt het goede doen,
maar het lukt je niet.

Het woord "redding" komt van het Griekse
woord sōtēria, wat betekent: bevrijding,
veiligheid, redding.
Gered zijn betekent dus bevrijd zijn maar
waarvan precies?
Volgens de Bijbel is redding de bevrijding
van de zonde, en de bescherming tegen
het oordeel van de Heer, dat zal
neerkomen op hen die in zonde leven.
Het is ook de gave van het eeuwige leven,
een nieuw leven dat geschonken wordt in
Yéhoshoua Ha Mashiach (Jezus Christus).

“Want de genade van Elohim, die redding
brengt voor alle mensen, is verschenen.”
Titos (Titus) 2:11

“Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie
de Zoon van Elohim niet heeft, heeft het
leven niet.” 1 Yohanan (1 Johannes) 5:12

Redding betekent dus: bevrijd zijn van de
zonde en het eeuwige leven ontvangen.
Als iemand dus zegt dat hij gered is terwijl
hij niet van de zonde is bevrijd, dan is hij
niet op weg naar het paradijs, maar naar
de hel.

Degenen die werkelijk gered zijn, zijn niet
bezorgd over het leven na de dood, want
ze weten dat ze gered zijn en het eeuwige
leven hebben. Het bewijs dat ze hebben,
is dat de dingen die hen vroeger
overheersten, geen macht meer over hen
hebben. Ze zijn vrij en geen slaven meer
van de zonde en haar ondeugden.

Waarom redding ?

"En de redding is in niemand anders, want
er is onder de hemel geen andere Naam
aan mensen gegeven waardoor wij moeten
worden gered."  Handelingen 4:12

Redding is alleen te vinden in Yéhoshoua
(Jezus). Velen beloven innerlijke vrede via
praktijken, rituelen, tradities of menselijke
filosofieën. Ze kunnen tijdelijk verlichting
geven, maar ze redden niet. 

Alleen Yéhoshoua (Jezus) bevrijdt echt en
geeft eeuwig leven.

"Want door genade bent u gered, door
geloof. En dat niet uit uzelf: het is de gave
van Elohim. Niet uit werken, opdat
niemand zich zou beroemen."  Efeziërs
2:8-9

Wat is het om gered te zijn ?

Hoe kun je gered worden ?

Je wilt het kwaad opgeven, maar je valt
steeds terug.
Het is alsof een kracht je beheerst — die
kracht is de macht van de zonde.

"Maar het zijn uw ongerechtigheden die
een scheiding maken tussen u en uw
Elohim, het zijn uw zonden die Zijn
aangezicht voor u verbergen, zodat Hij niet
hoort." Yesha’yah (Jesaja) 59:2

Daarom heb je redding nodig: om bevrijd te
worden van die onzichtbare kracht en
eindelijk het leven te leven dat de
Schepper voor jou bedoeld heeft.

Samengevat betekent redding: bevrijd zijn
van de zonde, verzoend zijn met de
Schepper en eeuwig met Hem leven.
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